
  

17.10.2025 “De Schade Van Slechte Vrienden” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

 

ِِمِنِْ اِلهكُمِْمِنِْدُونِِالَلَّٰ مه كُمُِالنَهارُُِۙوه سَه ِظهلهمُواِفهتهمه ُٓواِالِهىِالَهذ۪ينه نُ ِتهرْكه لَه وه
رُونهِ ِتنُْصه ِلَه ِثُمَه ُٓاءه  اهوْليِه

ِ ِالنَهبِيَُ اللُِِ  : صلى الله عليه وسلمقهاله نِْيخُه دُكُمِْمه ليِلِهِ،ِفهلْيهنْظُرِْأهحه لهىِدِينِِخه رْءُِعه  الْمه

 

Eerbiedwaardige moslims! 

Het onderwerp van onze preek van vandaag zal gaan 

over de schade van slechte vrienden. 

Het is onmogelijk dat een mens niet beïnvloed wordt 

door degenen met wie hij zijn tijd doorbrengt en 

omgaat. Allah de Verhevene beveelt ons in de Edele 

Koran om samen te zijn met de gelovigen en op een 

goede manier door hen beïnvloed te worden: “O jullie 

die geloven! Weest Allah bewust en behoort tot de 

waarachtigen!” (At-Tawba, 119) 

Een slechte vriend schaadt de mens zowel in dit leven 

als in het Hiernamaals. Soms verzwakt hij door zijn 

woorden of door zijn daden het geloof, de moraal en 

het geduld van de mens. De Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم 

zei ook: “Een persoon volgt de godsdienst van zijn 

vriend; laat daarom ieder van jullie kijken met wie 

hij vriendschap sluit.” (Tirmidhi, Birr, 27) 

Een slechte vriend leidt de mens tot zonde en houdt 

hem weg van het gebed en de aanbidding. Daardoor 

wordt het moeilijk om de verantwoordelijkheden 

tegenover Allah te vervullen en ondervindt men ook 

schade in het wereldse leven. 

Aan de andere kant moedigt een goede vriend de mens 

aan tot het goede, leidt hem naar aanbidding en goede 

daden. Daarom moet iedere moslim voorzichtig zijn bij 

het kiezen van vrienden en zich verre houden van 

slechte eigenschappen en gedragingen. De 

Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم gaf een treffende gelijkenis 

om het verschil tussen een goede en een slechte vriend 

uit te leggen: “De gelijkenis van een goede en een 

slechte vriend is als die van iemand die geurtjes 

verkoopt en iemand die de blaasbalg hanteert: de 

parfumverkoper geeft je ofwel gratis wat van zijn 

geur, of je koopt ervan, of op zijn minst ruik je een 

aangename geur zolang je met hem bent. Maar 

degene die de blaasbalg hanteert, verbrandt ofwel je 

kleding, of je wordt in elk geval blootgesteld aan de 

stank ervan.” (Bukhari, Zabaih, 31) 

Hiermee wordt niet bedoeld om een beroep of 

broodwinning te kleineren, maar om duidelijk te maken 

dat het omgaan met deugdvolle mensen voordelen 

oplevert, terwijl omgang met slechte mensen schade 

brengt. 

Slechte gewoonten beginnen meestal door slechte 

vrienden, omgeving, imitatie, afgunst, 

nieuwsgierigheid of een zwakke persoonlijkheid. 

Vooral jongeren zijn in hun leer- en ontwikkelingsfase 

vatbaar voor invloeden uit hun omgeving. Daarom 

moeten gezinnen en onderwijsinstellingen hier zeer 

alert op zijn. Slechte gewoonten zoals drugs, sigaretten, 

alcohol en gokken beginnen vaak met een eerste keer, 

maar leiden na verloop van tijd tot verslaving en storten 

de mens in het verderf. 

Hoe langer men met iemand omgaat, hoe dieper de 

wederzijdse invloed wordt. Iemand die voortdurend 

met slechte mensen omgaat, ervaart – zelfs als hem 

geen ander kwaad treft – toch de last van het “inademen 

van een slechte geur.” 

Imam Ghazali (moge Allah hem genadig zijn) 

beschreef de invloed van de omgeving als volgt: “Zelfs 

verstandige en deugdzame mensen kunnen zich maar 

moeilijk onttrekken aan de negatieve invloed van hun 

omgeving. Daarom moet een mens niet omgaan met 

slechte mensen. Als hij dat toch doet, went hij 

geleidelijk aan gedragingen die hij vroeger 

verafschuwde en stoort hij zich er uiteindelijk niet meer 

aan; hij verliest zijn gevoeligheid.” 

Ik beëindig mijn preek met een vers uit de Koran: “En 

neigt niet naar de onrechtplegers, anders raakt het 

Vuur jullie ook.” (Hoed, 113) 


